
“BOEKJE VAN STRO“

DEEL 3



Wie was Jakobus?

Jakobus, zoon van Zebedeüs
- Eén van de 12 (Mt.4:21)
- Broer van Johannes (Mk.3:17)
- Moeder Salomé (Mt.27:56)
- Vissersbedrijf (Lk.5:10)
- Inner circle Yeshua
- Werd vroeg vermoord (Hand.12:2)

Jakobus, zoon van Alfeüs
- Eén van de 12 (Mt.10:3)
- Bij RK is dit de schrijver

Jakobus, vader van Judas
- Lk.6:16, Hand.1:13

Jakobus, de broer van Yeshua
- James the Just
- Behoorde niet tot de 12
- Broer van Yeshua (Mt.13:55, Mk.6:3, Judas 1)
- Broers Yeshua geloofden niet (Joh.7:3-5)
- Later tot geloof gekomen (1 Kor.15:7)
- Leider van gemeente Jeruzalem (Hand.12:17, 21:18, Gal.2:9, 1 Kor.9:5)
- Spreekt op de vergadering in Hand.15 over lot niet-Joodse gelovigen



Beproeving

Verzoeking

Verschil wordt bepaald door de bron en het doel van de gebeurtenis. 



Beproeving is een moeilijke situatie, afkomstig van God
Doel: testen en versterken geloof / karakter, groei in vertrouwen

Verzoeking is een verleiding, afkomstig van de tegenstander of je eigen begeerte 
Doel: geloof afbreken, laten struikelen, verleiding tot zonde

Verschil wordt bepaald door de bron en het doel van de gebeurtenis.



Jak. 1:2-8: 
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in allerlei verzoekingen 
terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding 
teweegbrengt. Laat die volharding ook volledig doorwerken, zodat gij volmaakt en 
oprecht zijt, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 
laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten 
maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en 
daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de 
wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet 
denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, 
onstandvastig in al zijn wegen.

Jakobus 1



Jak. 1:9-12: 
Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke 
in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de 
zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem 
afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke 
in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de 
Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Jakobus 1



Jak. 1:13-17: 
Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God 
immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 
Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 
meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, 
en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde 
broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer 
van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

Jakobus 1



Jak. 1:9-12: 
Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke 
in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de 
zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem 
afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke 
in zijn wegen verwelken.

VRAAG: Is armoede een beproeving? 
Ja, het is een moeilijke situatie die ook je geloof / je vertrouwen op God op de proef stelt.

VRAAG: Wat zou een verzoeking/verleiding kunnen zijn als je arm bent? 

Jakobus 1



Jak. 1:9-12: 
Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in 
zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon 
is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem 
afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke 
in zijn wegen verwelken.

VRAAG: Is rijkdom een beproeving (een test voor je geloof)? 
ja, kameel en het poortje..

VRAAG: Wat zou een verzoeking/verleiding kunnen zijn als je rijk bent? 

Jakobus 1



1 Tim.6:9: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in 
veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf 
en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te 
verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof..

Mat.6:24: Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de 
ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U 
kunt niet God dienen en de mammon.

1 Tim.6:17: Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet 
hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de 
rijkdom, maar op de levende God..

Jakobus 1



Jak. 1:9-12: 
Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in 
zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon 
is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem 
afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke 
in zijn wegen verwelken.

Jakobus 1



Jes.40:6-8: alle vlees is gras… het gras verdort, de bloem valt af..

Ps.90:3-6: U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, 
mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, 
wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht. U spoelt hen weg, zij 
zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt: in de morgen 
bloeit het en komt het op, 's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

Ps.103:15-16: De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het 
veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn 
plaats kent hem niet meer.

Jakobus 1



Jer. 9:23-24: Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn 
wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet 
beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen 
dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, 
recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, 
spreekt de HEERE. 

Jakobus 1



Jak.1:12:
Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal 
hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die 
Hem liefhebben.

VRAAG: Op welke terreinen van je leven kun je nog meer verzocht worden/verleid worden tot zonde?
bv. in je denken, op seksueel gebied, in relaties, passiviteit

VRAAG: Is het makkelijk/moeilijk een verzoeking of verleiding te weerstaan? 

Jakobus 1



Jak.1:12:
Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal 
hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem 
liefhebben.

Jakobus 1



Op.2:10: … de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u 
verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw 
tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

2 Tim.4:8: Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de 
Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar 
ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Jakobus 1



1 Kor.9:25: En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. 
Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een 
onvergankelijke te ontvangen.

Jakobus 1

1 Pet.5:4: En als de Opperherder verschijnt, zult u de 
onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.



Jakobus 1

Jak.1:12:
Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, 
zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen 
die Hem liefhebben.



Jakobus 1

Kroon (Gr. Stephanos)



Jak.1:13-15: 
Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God 
immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 
Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 
meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, 
en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

Jakobus 1



Jak.1:13-15: 
Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God 
immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 
Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 
meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, 
en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

Satan is de uitvoerder van de verzoeking, hij stuurt verleidingen op je af, 
maar hoe vatbaar je ervoor bent, of je erin trapt, of je zondigt, ligt bij jou!

Jakobus 1



Verdedigings-/aanvalsplan bij verzoeking en verleiding:

• Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar 
het vlees is zwak (Mat.26:41)

• Wandel in de Geest en niet in het vlees (Rom.6-8, Gal.5:16-26)

• Bescherm je gevoelsleven en je denken met de wapenrusting (Ef.6:10-18)

• Bied weerstand tegen de duivel (Jak.4:7)

• Vlucht letterlijk weg (Gen.37, 1 Kor.6:18) 

Jakobus 1



Spr.24:16
… want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op!

Jakobus 1



Jak. 1:16-17: 
Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is 
van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, 
of schaduw van omkeer.

Jakobus 1


