U bent traag geworden in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou
moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen
van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben
en niet vast voedsel. leder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord
van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het
vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend
hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten wij daarom
het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de
volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode
werken, van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging,
van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.



Bekering
Geloof in God | Geestelijk
Waterdoop ' groeiproces
Doop in HG
Opleggen
van handen

Opstanding van de doden

Ons leven nu

Eeuwig oordeel

Onze
toekomst




4.

Overdracht van zonde op offerdier

Doorgeven / overdracht van geestelijke zegen, autoriteit, wijsheid, kracht van
de HG, geestelijke gaven

Uitzending / aanstelling voor specifieke taak of bediening

* Openbaar erkennen/bevestigen van Gods keuze

* Apart zetten voor een taak/bediening
 Toerusting met zegen, autoriteit, wijsheid, kracht, geestelijke gaven

Genezing van de zieken



Lev.4:29-31

Dan moet hij zijn hand op de kop
van het zondoffer leggen, en men
moet dat zondoffer slachten op
de plaats van het brandoffer...

Zo zal de priester verzoening voor
hem doen, en het zal hem
vergeven worden.







Gen.48:8-19

Toen zagq Israél de zonen van Jozef en zei: Wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader:
Dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zei: Breng hen toch bij
mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israél waren echter zwak van
ouderdom; hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen; toen
kuste hij hen en omhelsde hen. En Israél zei tegen Jozef: Ik had niet gedacht je
gezicht ooit nog te zien, maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien.
Toen liet Jozef hen bij Jakobs knieén weggaan, en hij boog zich met zijn gezicht
ter aarde. Daarna nam Jozef hen beiden: Efraim aan zijn rechterhand — voor
Israél was dat links — en Manasse aan zijn linkerhand — voor Israél was dat
rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen.



Gen.48:8-19

Maar Israél stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraim,
hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van
Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En

hij zegende Jozef en zei: De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham
en lzak, gewandeld hebben, de God Die mij als herder geleid heeft,

mijn leven lang tot op deze dag, de Engel, Die mij verlost heeft van al het kwaad,
zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven, en de
naam van mijn vaderen Abraham en Izak en zij in het midden van het land in
menigte zullen toenemen.



Gen.48:8-19

Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim legde,
was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te
verleggen van het hoofd van Efraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen
zijn vader: Niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand
op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon, ik
weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen; maar toch
zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een
grote menigte van volken worden.






Doorgeven van
geestelijke zegen,
wijsheid, autoriteit




Num.27:15-23

Toen sprak Mozes tot de HEERE: Laat de HEERE, de God Die aan alle vlees de
adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en
die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat
de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder hebben.
Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in
wie de Geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en
voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over.
Leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de
Israélieten naar hem luisteren.



Num.27:15-23

En hij moet voor Eleazar, de priester, gaan staan, en die zal voor hem vragen
naar het oordeel van de urim, voor het aangezicht van de HEERE. Op zijn bevel
zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan, hij, en al de Israélieten met
hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de HEERE hem geboden had: hij
liet Jozua halen en plaatste hem voor Eleazar, de priester, en voor heel de
gemeenschap. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals
de HEERE door de dienst van gesproken had.



Deut.34:9

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest
van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem
gelegd. Daarom luisterden de Israélieten nu naar

hém, en zij deden zoals de HEERE Mozes geboden
had.

Doel handoplegging?



Hand.8:12-17

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en
van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen
als vrouwen... Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria
het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen
toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest
mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij
waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de
handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.



Hand.9:17-18

En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen
opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij

gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weqg waarlangs u
gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest
vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de
ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd
gedoopt.



Hand.19:1-6

En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de
hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij

trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest
ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet
eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent
u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes.



Hand.19:1-6

Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij
zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam,
dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij
gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen
opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in talen en
profeteerden.



Rom.1:11-12

Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke
genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te
zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het
onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.



1 Kor.1:4-8

Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven
is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle
spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is
onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de
openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook
bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van
onze Heere Jezus Christus.



1 Tim.4:14: Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven
is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.

2 Tim.1:6: Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is
door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.

1Tim.1:18:

Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timothelis, in overeenstemming met de
profetieén die voorheen over u uitgesproken zijn, die voorheen over u
uitgesproken zijn opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt.






Num.8:5-11

De HEERE sprak tot Mozes: Neem de Levieten uit het midden van de Israélieten
en reinig hen. Dit moet u met hen doen om hen te reinigen: sprenkel op hen
ontzondigingswater; dan moeten zij een scheermes over hun hele lichaam laten
gaan, zij moeten hun kleren wassen en zich zo reinigen. Daarna moeten zij een
jonge stier nemen, het jong van een rund, met het bijbehorende graanoffer van
meelbloem gemengd met olie; en een tweede jonge stier, het jong van een rund,
moet u als zondoffer nemen. Vervolgens moet u de Levieten naderbij laten
komen, voor de tent van ontmoeting; en u moet heel de gemeenschap van de
Israélieten bijeenroepen.



Num.8:5-11

U moet de Levieten voor het aangezicht van de HEERE naderbij laten komen, de
Israélieten moeten hun handen op de Levieten leggen, en Adron moet uit de
Israélieten de Levieten bewegen als beweegoffer voor het aangezicht van

de HEERE; zij zijn bestemd om de dienst van de HEERE te verrichten.

Wat was doel handoplegging?



Hand.13:1-4

En er waren in Antiochié, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars,
namelijk Barnabas, Simeon, Lucius van Cyrene, Manahen en Saulus. En terwijl zij
de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel
Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten
en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.
Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucié en voeren
vandaar naar Cyprus.



Effect uitzending:

Hand.14:26-27

En daarvandaan voeren zij naar Antiochié, waar zij aan de genade van God
opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen zij daar
aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat
voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur
van het geloof geopend had.



Hand.6:1-6

In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van
de Griekssprekenden tegen de Hebreeén, omdat hun weduwen bij het dagelijkse
dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van
de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord
van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar
zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van
de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen
aanstellen.



Hand.6:1-6

Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.

En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van
geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en
Nicolatis, een proseliet uit Antiochié. Zij leidden hen voor de apostelen, en

die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het Woord van
God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een
grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.

Doel handoplegging?



Hand.14:21-23

... Zij keerden terug naar Lystre, Ikonium en Antiochié, en zij versterkten de zielen
van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij
door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in
elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen
hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in
Wie zij nu geloofden.



1Tim.5:17-22

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden,
vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer. Want de Schrift zegt: Een
dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard. Neem
tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn.
Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de
anderen vrees zullen hebben. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere
Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder
vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen. Leg niemand haastig de
handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.






Luk.13:11-13

En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang
een geest had die haar ziek maakte en zij was
kromgebogen en kon zich in het geheel niet
oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar
bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent
verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen
op haar en zij werd onmiddellijk weer
opgericht en verheerlijkte God.




Luk. 4:40-41

Toen de zon onderging, brachten allen die zieken
hadden, door allerlei kwalen gekweld,

deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de
handen op en genas hen. Ook gingen er van velen
demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de
Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen
en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat
Hij de Christus was.




Mat.8:14-15

En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op
bed liggen. En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond
op en diende hen.

Mat.9:18

Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, die Hem
aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op
haar en zij zal leven.



Mark. 8:23-25

En toen Hij de hand van de blinde
genomen had, leidde Hij hem het dorp uit;
en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de
handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem
of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie
de mensen, want ik zie hen, als bomen,
rondlopen. Daarna legde Hij de handen
opnieuw op zijn ogen en liet hem weer
kijken. En hij was hersteld en zag allen heel
duidelijk.




Mark. 16:15-20

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar
wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen
hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen

uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als
zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen
zij de handen leggen en zij zullen gezond worden... zij gingen overal heen om te
prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die
erop volgden.



Hand.14:3

Zij (Paulus & Barnabas) verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig,

in vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade en
tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren.

Hand.19:11: En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus.

Hand.28:8

En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op
bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de
handen op en maakte hem gezond.



Jak. 5:14-15

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich
roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de
Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal

hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven
worden.



4.

Overdracht van zonde op offerdier

Doorgeven / overdracht van geestelijke zegen, autoriteit, wijsheid, kracht van
de HG, geestelijke gaven

Uitzending / aanstelling voor specifieke taak of bediening

*  Openbaar erkennen/bevestigen van Gods keuze

* Apart zetten voor een taak/bediening
 Toerusting met zegen, autoriteit, wijsheid, kracht, geestelijke gaven

Genezing van de zieken



