“BOEKIJE VAN STRO”

DEEL 2



Inleiding

JAKOBUS
Jak.2:24: Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof...

PAULUS

Ef.2:8-9: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, ... niet uit werken, opdat niemand
roeme.



Inleiding

Genade -§-§]

Paulus:

Paulus’ publiek was bezig met
werken om gered te worden.

Boodschap Paulus:
Gered door genade en geloof, niet
uit werken

[———’———’ Werken

Genade

Jakobus:

Jakobus’ publiek was gelovig, maar
waren niet bezig met werken.

Boodschap Jakobus:
Geloof zonder werken is een dood
geloof

Werken zijn externe bewijs van
iemands geloof



Wie was Jakobus?

Jakobus, zoon van Zebedels

- Eénvande 12 (Mt.4:21)

- Broer van Johannes (Mk.3:17)

- Moeder Salomé (Mt.27:56)

- Vissersbedrijf (Lk.5:10)

- Inner circle Yeshua

- Werd vroeg vermoord (Hand.12:2)

Jakobus, zoon van Alfels Jakobus, vader van Judas
- Eénvande 12 (Mt.10:3) - Lk.6:16, Hand.1:13
- Bij RKis dit de schrijver

Jakobus, de broer van Yeshua
James the Just
- Behoorde niet tot de 12
- Broer van Yeshua (Mt.13:55, Mk.6:3, Judas 1)
- Broers Yeshua geloofden niet (Joh.7:3-5)
- Later tot geloof gekomen (1 Kor.15:7)
- Leider van gemeente Jeruzalem (Hand.12:17, 21:18, Gal.2:9, 1 Kor.9:5)
- Spreekt op de vergadering in Hand.15 over lot niet-Joodse gelovigen



Jakobus 1

Jak. 1:2-4:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u

weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Laat die volharding ook volledig
doorwerken, zodat gij volmaakt en oprecht zijt, en in niets tekortschiet.




Jakobus 1

Jak. 1:5-8:

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in
geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die
door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken

dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn
wegen.



Jakobus 1

Jak. 1:5:
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.



Jakobus 1

Spreuken 1:1-6:
Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israél.

Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen
over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de
jeugd kennis en bezonnenheid.

Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is
meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze
woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden.



Jakobus 1

Jak. 1:5:

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Jak.4:2: U krijgt niet, omdat u niet bidlt.

Mat.7:7-8: Bid en u zal gegeven worden... want ieder die bidt, die ontvangt.



Jakobus 1

Jak. 1:5:

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Calvijn: “deze woorden zijn toegevoegd voor de mensen die bang zijn dat ze te vaak bij
God komen vragen om wijsheid.”



Jakobus 1

Wijsheid is het bewijs van je groei naar geestelijke volwassenheid:

1Kor.2:6

Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze
wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken
echter de wijsheid van God...

Kol.1:28
Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle
wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.



Jakobus 1

Jak.1:6:
Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op
een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.




Jakobus 1

Jes.57:20-21:
Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn
water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

Ef.4:14:

... Wij moeten een (geestelijk) volwassen man (of vrouw) worden, opdat wij geen jonge
kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door
elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te

verleiden.

Judas 13:
Zij (slechte mensen) zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen,

dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.



Jakobus 1

Jak.1:7-8
Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.

PNT: “a man of divided loyalty”



Jakobus 1

Deut.6:5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en
met heel uw kracht.

1Sam.7:3 Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israél: Als u zich met uw hele hart tot
de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw
hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden.

1 Kron. 29:18 (NBG): Geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij Uw
geboden, Uw getuigenissen en Uw inzettingen onderhoudt, het alles volbrengt, de burcht,
die ik heb ontworpen, bouwt.

2 Kon.20:3: Ach HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een
volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen.



Jakobus 1

1 Kron.12:33: Uit Zebulon kwamen mannen die met het leger uittrokken, uitgerust voor de
strijd met allerlei wapentuig... om zich met een onverdeeld hart in slagorde op te stellen.



Jakobus 1

Jak.4:4+8

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van
God aangemerkt.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars en zuiver de harten,

dubbelhartigen!

Mat.6:24
Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij
zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.



Jakobus 1




Jakobus 1

PsALm 86:11-12

Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.

Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart,

ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.

KJV: Teach me thy way, O Lorp; | will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

Living Bible: Tell me where you want me to go and | will go there. May every fiber of my being unite in reverence
to your name.

The Message: Put me together, one heart and mind; then, undivided, I’ll worship in joyful fear.



Jakobus 1

Hoe kan je hart verdeeld raken?

1. Omstandigheden in je leven (ps.86, de zaaier)
2. Leveninzonde

3. Verlies van je identiteit in Christus

4. Dwaalleer (ef4:14) / media



Jakobus 1

Hoe houd je je hart onverdeeld, je focus op God?

1. Bid Psalm 86:11 en geef je elke dag over aan Hem

2. Blijf weg van de zonde / reken af met de zonde (ps.139:23-24)
3. Werk aan je identiteit in Christus

4. Lees elke dagin je Bijbel, dat is de enige bron van waarheid.

5. Kies wat je kijkt/volgt op (social) media.



