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Tussen dood en opstanding

Psalm 16:8-11
8. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
9. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.
10. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
11. U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Hand.2:22-32
Petrus ziet Psalm 16 als een profetie over de begrafenis en opstanding van Yeshua!



Tussen dood en opstanding

ZIEL NAAR DODENRIJK
(Sheol / Hades)

Ps. 16:10
Efez.4:9-10

1 Pet.3:18-20

YESHUA

LICHAAM IN HET GRAF
Mattheus 27
Markus 15
Lukas 23

Johannes 19

De dood kon Hem niet vasthouden!



De opstanding geprofeteerd

1 Kor.15:3-4
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor 
onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de 
derde dag, overeenkomstig de Schriften…

Gen.22:4
Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.

Gen.40:13
Binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven, en u in uw ambt herstellen; u zult de 
beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker 
was.



De opstanding geprofeteerd

Ex.10:22
Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land 
Egypte, drie dagen lang.

Joz.1:11
Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen 
drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in 
bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen.

Joz.2:16
En zij zei tegen hen: Ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u 
daar drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen.



De opstanding geprofeteerd

Jona 1:15-17
Daarop pakten zij Jona en wierpen hem in de zee. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor 
de HEERE; zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden geloften af. En de HEERE beschikte 
een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van 
de vis.

Esther 4:16-18
Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie 
dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik 
naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.
Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen.



1 Kor.15:20-24
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen 
zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een 
Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij 
Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft 
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.



Patroon voor ons

1 Kor.15:20-24
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen 
zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een 
Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij 
Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft 
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.



Patroon voor ons

Gen.2:7
… toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem 
in zijn neusgaten; zo werd de mens een levend wezen. 

Pred.12:7
… het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem 
gegeven heeft.

Fil.1:21-24
Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. … ik heb de begeerte om 
heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven 
is noodzakelijker voor u.



Opstanding in fasen

1 Kor.15:20-24
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen 
zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een 
Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij 
Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft 
overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
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Yeshua als Eersteling

1 Kor.15:20-24
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die 
ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er 
door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van 
Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en 
de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft 
tenietgedaan.



Yeshua als Eersteling

Lev.23:6-11
En op de 15e dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de 
HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de 1e dag moet u 
een heilige samenkomst hebben.  
Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan 
moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof 
voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op 
de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

Gen.1:12
En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die 
vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen 
was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.



Yeshua als Eersteling

Joh.12:24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, 
maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 



Yeshua als Eersteling

Mat.27:50-53
Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het 
voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; 
de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend 
en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; 
en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad 
en zijn aan velen verschenen.



Belang van de Opstanding
Basis van ons geloof en onze redding 

Rom.1:4: Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, 
door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.

Rom.10:9: Als u met uw mond belijd dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

1 Kor.15:14: Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is 
ook uw geloof. 

Joh.11:25: Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij 
gestorven.



Belang van de Opstanding
Geestelijke impact op ons leven 

Sterven

Begraven

Opstanding

Oude mens

Oude natuur

Vlees

Nieuwe mens

Nieuwe natuur

Leven door de 
Geest

Rom.6:6: onze oude mens 
is gekruisigd.
Rom.6:8: we zijn met 
Yeshua gestorven.

Rom.6:4: we zijn met 
Yeshua begraven.

Rom.6:4: we zijn met Yeshua opgewekt 
om in een nieuw leven te wandelen.
Efez.2:6: we zijn met Yeshua opgewekt 
en in de hemelse gewesten gezet.

Fil.3:10-12
… opdat ik Hem mag kennen, 
en de kracht van Zijn opstanding!



Belang van de Opstanding
Er zit Opstandingskracht in ons! 

2 Kor.4:7-10
Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn 
en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar 
niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 
Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus 
in ons lichaam openbaar wordt. 



Belang van de Opstanding
Hoogtepunt als mens: je opstanding uit de dood!

Fil.3:10-12
… opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, 
doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de 
doden.. 
… één ding doe ik: vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het 
doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 
Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben.

Rom.8:11
En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij, Die Christus uit 
de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.



Belang van de Opstanding

Vragen:

• Hoe ga je wat je vandaag gehoord hebt toepassen komende week? 

• Aan wie ga je deze week vertellen over de opstanding uit de doden? 

• Deel met elkaar waar je nog Opstandingskracht nodig hebt, en bid voor elkaar. 



1 Kor.15:50-58
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de 
vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.
Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden 
zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met 
onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit 
sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De 
dood is verslonden tot overwinning.

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht 
van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de 
Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.



De opstanding geprofeteerd

Opstanding van mensen:
• Job 19:25-27
• Jes.26:19

Dan.12:1-3
En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van 
het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Joh.5:28-29
Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 
en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het 
kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.


