
Elly & Rikkert – Als het graan

Als het graan niet in de aarde valt, dan 
blijft het zonder vruchten, 
Als het graan niet in de aarde valt, dan 
blijft het zonder vrucht.

Maar wordt het zaad in de grond gedaan
Dan kan het langzaam opengaan
Komen er nieuwe zaadjes aan
Honderdvoudig vrucht

Wie zich aan God overgeeft, 
die heeft niet voor niets geleefd, ‘t 
allerkleinste zaadje geeft hondervoudig
vrucht



Als het graan…
je leven verliezen op weg naar Jeruzalem



Tijd voor een snack….



Hebreeën 5:11-13
Over Yeshua (Hogepriester) veel te zeggen, moeilijk, omdat 
we:

- traag  zijn
- baby’s zijn i.p.v. leraars
- melk drinken i.p.v. vast voedsel eten
- onderwijs over grondbeginselen van de 

woorden van God nodig
- 1 Kor. 3:1-3



Hebreeën 5:14-6:2
Onderscheid tussen goed en kwaad: Vast voedsel

Fundament:

- bekering en geloof

- dopen (2x)

- handoplegging

- opstanding van de doden

- eeuwig oordeel



Bekering (en geloof)
• Van zonden, klaar voor het Koninkrijk, zodat je vrucht draagt.
• 1 Kor. 5:7-9 oproep feest te vieren (Paulus viert pesach) met 

nieuw zuurdeeg, alle boosheid, slechtheid weg te doen uit je 
leven

• 1 Kor. 3:3 afgunst, ruzie en tweedracht…
• Ef: 4:31-32 bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster, 

slechtheid <-> vriendelijk, barmhartig, vergeef elkaar…

• Kunst van loslaten…



Voeg een diatitel toe - 3



Bekering en geloof
• Joh. 12:24-28 Sterven als graan = vrucht dragen

• Yeshua snakt naar verlossing… er is strijd!

• De Vader spreekt en bemoedigt

• We hoeven het niet alleen te doen…



Mozes –
Prins van Egypte



MOZES

Vrucht

Verborgen,
Toerusting

Openbaar Vlucht en rust

Roeping, 
Bereid te sterven

• Mozes ouders zijn bereid te sterven

• Mozes krijgt een unieke 
opleiding/identiteit

• Mozes verstaat (deels) zijn roeping,

• maar… slaat de plank mis en op de 
vlucht

• God heeft alle tijd…

• Mozes omarmt zijn roeping… en is 
ook bereid te sterven  



Mozes – Geroepen
EXCUSES

• Wie ben ik? Minderwaardigheid 
(Ex. 3:11)

• Angst voor ongeloof van het 
volk (Ex.4:1)

• Gebrek aan spreekvaardigheid 
(Ex.4:10)

• Vraag een ander te sturen 
(Ex.4:13)

GOD BELOOFT

• Zijn goddelijke aanwezigheid 
(Ex.3:12)

• Autoriteit die van God komt 
(Ex.3:13-14)

• Bovennatuurlijke hulp/teken 
(Ex.4:2-8)

• Meewerking van mensen 
(Ex.4:14-16)



180 graden naar volwassenheid 
⁻ Wie ben ik? (minderwaardigheid)
⁻ Ik durf niet te spreken/weet niet wat ik moet zeggen

(onzekerheid/ twijfel aan/ onbekend met werking van
Gods Geest)

⁻ Mensen zullen me niet geloven 
(faalangst/angst voor mensen/trauma/twijfel aan Gods autoriteit)

⁻ Ik spreek onduidelijk/moeizaam
(leugen over eigen gave: Hand. 7:22)

⁻ Stuur iemand anders
(gebrek aan moed/weglopen voor verantwoordelijkheid)



En nu?
Laat je kneden als discipel

Mozes moest zijn identiteit en kracht als prins in de 
wereld neerleggen, om een dienende leider in Gods 
koninkrijk te worden. 

• Welk deel van jouw identiteit/ leven moet (telkens 
weer?) sterven om in Gods hand iets nieuws te 
worden?

• Welke gedachten van Mozes herken je bij jezelf?

VRAGEN VOOR VANDAAG EN ELKE DAG:

• Is het wel waar wat ik bedenk?

• Wat zegt de Bijbel hierover?

• Hoe wil God mij daarin helpen?



Brood & Wijn


